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Nieuwsbrief 
 

Dit thema ging over beroepen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Verjaardagen 
 

  
 
 
Tijdens dit thema vierden we 2 verjaardagen! 
 
Sybren was onze eerste jarige deze maand op 2 januari. Hij werd 27 lentes! Sybren trakteerde met 
overheerlijke cupcakes in thema van Disney!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

De tweede jarige tijdens ons thema was Kristof. Hij mocht maar liefst 50 kaarsjes uitblazen!  
Het werd een heus feest met alle cliënten van het dagcentrum, familie en oud-personeel die kwamen 
meevieren.  
 



 
 

                   Humival Schittert in de Kokorico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 25 januari was het eindelijk zo ver, onze fantastische fuif in de Kokorico vond eindelijk plaats! 
Iedereen had zijn dansschoenen aan en het werd een echt feest! 

 
 

 

  



 
 

                     Thema beroepen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voor ons thema kropen we in de huid van verschillende beroepen. We deden uitstappen, knutselden 
rond de verschillende beroepen en we speelden spelletjes. Als bedanking voor iedereen maakten we 
zelf de lekkerste aardbeienconfituur! 

 
We bezochten een plantenkwekerij ’t Groen Beleven. Om ons voor te bereiden op onze uitstap 
knutselden we onze eigen serre en versierden we onze eigen mooie bloempotjes. Dit deden we om 
daarna de bloemzaadjes te planten in onze eigen bloempotjes. Nu is het spannend afwachten naar het 
resultaat en onze mooie bloemen. 
Bij de plantenkwekerij kregen we een boeiende rondleiding, we leerden stekjes knippen en verpotten. 
Eens de uitleg gekregen mochten we ook zelf onze plantjes verpotten.  
 
We bezochten ook de Aveve, hier leerden we alles over hoe het gaat in de winkel. We kregen een 
uitgebreide rondleiding! We leerden werken met de kassa, we pakten een bestelling uit en mochten 
zelf met een vorklift rijden.  
Ter voorbereiding van de uitstap deden we een leuk winkelrollenspel.  
 
Een derde uitstap was naar de dierenarts. Wij mochten een kijkje nemen in de praktijk van de mama 
van Hannes.  
We leerden radiologiebeelden maken, spuitjes zetten en zelf opereren. Het leukste van dit allemaal 
was dat we dit allemaal zelf mochten uitproberen! Het was een top ervaring!  
 
We kregen ook de kans om eens achter de schermen te kijken hoe het gaat in een restaurant. We 
mochten een bezoek brengen aan de ELCKERLIJC.  
We mochten volop meedraaien achter de toog en in de keuken.  
We mochten ons eigen drankje schenken, meehelpen in de patisserie, scampi’s pellen, helpen in de 
koude keuken en apéro potjes vullen.   
Weer een geweldige ervaring!  
Om ons voor te bereiden, knutselden we onze eigen koksmuts. 
 
We mochten ook een bezoekje brengen aan onze plaatselijke opticien ‘Optiek Métier.  
We mochten zelf plaatsnemen om onze ogen te laten testen en kregen een rondleiding in hun atelier.  
 
Om ons meer bij te leren over verpleegkunde kregen we bezoek van Amélie en Emma, twee 
verpleegsters in hart en ziel. 
We kregen zelf een aantal vaardigheden aangeleerd en mochten deze uitoefenen op onze mede-
cliënten. Een super leerrijke ervaring! 
In afwachting van dit bezoek knutselden we onze eigen dokterstas. 
 
Ons laatste bezoek was eentje aan de kleuterklas. Om ons voor te bereiden, moesten we eerst ons 
‘kleuterleidster diploma’ behalen. Dit door een heleboel opdrachtjes te doen. Zo moesten we 
bijvoorbeeld een pop troosten, opruimen & sorteren, een turnles geven, een liedje zingen, …  
 
 



 
 

            
 
 
 
 
Graag willen we iedereen bedanken die deze bezoekjes mogelijk maakten! Het was een boeiende, 
leerrijke en unieke ervaring voor onze cliënten die keer op keer genoten van de fantastische uitstapjes!  
 
Hieronder volgen enkele sfeerbeelden van de verschillende bezoeken!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

                                       Fit-o-Specials 
 
Zoals elk jaar nemen we deel aan fit-o-specials. Dit is een evenement dat word georganiseerd door 
studenten LO van Ten Doorn.  
De sportactiviteiten zijn volledig afgestemd op onze cliënten. 
Uiteraard nemen ook cliënten van ons dagcentrum hieraan deel! Het werd een super leuke sportieve 
dag met veel plezier en uiteraard sport!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carnaval  
 
Ook dit jaar vierden we weer uitbundig carnaval! Het thema dit jaar was het ‘Wilde Westen’. 

We knutselden een leuke outfit voor op de fuif! Met dank aan de ouders van Rosita voor de mooie 
pauwenveren!  
 
 
 
 

                          
 
 



 
 

                        
 
                     Kookactiviteiten 
 
 
 
Onze gebruikelijke kookactiviteiten gingen ook tijdens dit thema door. Dit gaat altijd door op 
woensdagvoormiddag in het hoofdgebouw met een klein groepje. Iedereen steekt er zijn 
handen uit de mouwen om een overheerlijke maaltijd te toveren. 
 
We maakten lekkere chocolade chip cookies voor iedereen als vieruurtje. Smullen! 
Als maaltijd maakten we lekkere verse moussaka en boerenchipolata’s met groenten stamppot.  
 
Uiteraard gingen we telkens inkopen gaan doen om onze lekkere maaltijden of desserts te 
kunnen maken.  
Onze wekelijkse boodschappen gaan door op maandag en woensdag. 
Maandag doen we dan ook de inkopen voor onze kookactiviteit op woensdag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                      Activiteiten en uitstappen  
 
Uiteraard waren er ook de gewoonlijke activiteiten en uitstappen die los stonden van ons thema.  
 
Zo gingen we snoezelen, deden we breinbrekers en een muziekbingo. Een mooie 
winterwandeling met daarna een drankje kon ook deze keer niet ontbreken. 
We hielden het ook sportief. Zo deden we stoelgymnastiek en  gingen we naar de sporthal. Ook 
kwam Jennifer, een studente, langs. Dit keer had ze zelf een aantal activiteiten uitgewerkt voor 
het zwemmen en in de sporthal. Voor de dansers onder ons deden we ook ‘Just dance’ in de 
grote vergaderzaal. Plezier gegarandeerd!  
We hielden een estafette ‘Race tegen de klok’ met allemaal leuke doe-opdrachten.  
We deden ook weer ons multisensory storytelling onder de parachute, iets waar onze cliënten 
telkens van genieten. We konden hier ook meteen onze nieuwste aanwinst uittesten, onze 
lichtprojector.  
 
Enkele activiteiten rond beroepen deden we uiteraard ook: 

• Beroepenbingo in het dorp van Waarschoot 
• Bloempotjes versieren 
• Interactief beroepenspel 
• Confituur maken 

• We maakten een mooie collage rond droomberoepen  
• ….. 

 
Onze ateliers zoals dozen plooien, papier scheppen en kaarsen bleven ook gewoon doorgaan. 
 
Ook hier mogen enkele sfeerbeelden niet ontbreken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

                                    Weetjes  
 
 
Wisten jullie dat?  
 

 Wij decoratie maken voor OTP in Landegem? Dit keer mochten we de versiering voor 
Valentijn maken. 

 
 Op 10 februari was het Internationale Epilepsie dag, hier stonden we bij stil door 

paarse kleding te dragen. Op deze manier tonen we onze steun aan iedereen die ermee 
te maken heeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Celes, Nona en Henk een toneelvoorstellig brachten?  
Familie en vrienden konden genieten van een prachtige toneelvoorstelling van onze cliënten. 
Ook Kevin van leefgroep 2 doet hier enthousiast aan mee.  
Zij doen iedere maandag ‘Theater op maat’ in de academie van Eeklo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Af en toe krijgen we bezoek van James, Suzie en Mollie. Dit zijn de schattige honden van 
collega’s uit het dagcentrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   Nog enkele sfeerbeelden 
 
 



 
 

Nieuw thema:  
 
 

België 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes vanwege alle cliënten en begeleiders van het dagcentrum. 
Deze nieuwsbrief is opgemaakt door de deelnemers en begeleiders 

van het dagcentrum. 


